Scootmobieltocht Brasserie bij Thermae Son.

Het was druilerig weer en de sterke wind maakte het frisjes. Ondanks dat was
er zeer veel animo. Vele van ons waren op dit weer voorbereid, regenpakken,
jassen en heel veel poncho's. De handen gehuld in warme handschoenen.

Voordat wij vertrokken werden door "Welzorg" zoals altijd, de banden
opgepompt, moertje hier, boutje daar aangeschroefd zodat iedereen veilig op
weg kon.

De groepen werden ingedeeld en zo begonnen wij aan een mooie en gezellige
tocht naar Thermae Son.

De herfst is de meest opvallende en mooiste periode van het jaar, maar er zijn
ook mindere kanten. Denk maar eens aan de najaarsstormen en de vele regens
die kunnen vallen.

De herft is een kleurrijk jaargetij. De kleuren van de blaadjes aan de bomen
veranderen langzaam van groen naar geel of rood. Hier en daar steken padde-
stoelen hun kopjes boven de grond. Het najaar geeft grote temperatuurs-
verschillen. Het kan licht vriezen en er kunnen ook mooie nazomerse dagen
ontstaan. De herfst bereidt zich voor op de winter en wij ook.

De "Brasserie" in Son gaf een gezellige sfeer. Zoals elke tocht werd er
bijgepraat tijdens een lekker bakkie koffie, thee of iets anders.

Wij reden terug naar Best, ook een mooi gebied, daar wij van genoten.

Op ons vertrekpunt aangekomen gingen sommige richting huis, andere
vetrokken naar "Effe Anders" voor een afzakkertje, en dat op een zonnig terras.

Namens iedereen dank ik alle vrijwilligers, bestuur en andere die de
scootmobielritten hebben georganiseerd en begeleid.

Wij hebben vele leuke, gezellige en mooie uurtjes afgelopen seizoen mogen
rijden.

Alida.



