
                                                     Liempdse Herd 
 
Verzamelen zoals gebruikelijk op de “Dorpsplein” 
 
Wat een prachtig weer om er op uit te trekken. Maar eerst moest Ronnie 
van “Welzorg” onze scootmobielen contoleren op technische fouten en zeker 
op slappe banden. Deze vakman kunnen wij niet missen. 
 
Start om ongeveer 13.00 uur. Er werden maar 2 groepen samengesteld omdat 
de belangstelling niet al te groot was. De thuisblijvers hebben echt iets gemist. 
 
Op naar de “Liempdse Herd”. 
We reden door het mooie Brabantse land, aan diverse bomen hingen 
nestkastjes waarin de afgelopen maanden vele soorten vogeltjes zijn geboren. 
We kwamen langs maisvelden die er treurig bij stonden vanwege de droogte, 
zoals zoveel andere gewassen. Echt een treurig gezicht. Hier en daar 
uitgedroogde bloemen en planten, jammer van de natuur. 
 
Maar de mooie route deed veel goed, dwars door de bossen en landerijen. 
Super ! 
 
Langzaam aan kwamen wij in Liempde met een prachtige kern en gezellige 
terrasjes. Ook dit jaar streken wij neer  bij de “D’n Liempdsen Herd”. 
Een oude boerderij die is omgebouwd tot ontmoeting- en bezoekerscentrum. 
Achter de boerderij zijn gezellige zitjes gemaakt met grote parasols waaronder 
iedereen een plekje kon vinden. Men kon van alles bestellen, maar de koffie, 
thee en chocomeldrinkers kregen een heerlijk gebakje. Liempds speciaal, een 
soort kruimelvla met appel gemaakt in een bakje. En noch wel warm, een dot 
slagroom maakte het af. Wie slaat slaat zoiets af ? 
 
Tijd om richting huis te gaan. Hup in de scoolmobiel en rijden maar. 
Na een klein uurtje door het mooie landschap kwamen wij in Best aan.  
 
Het was weer een geslaagde rit met prachtig weer. 
Iedere vrijwilliger wordt bedankt voor de inzet, jullie kunnen wij niet missen. 
Tot de eerste dinsdag in oktober.   
 
Alida 10-09-22 
 
 


