Best on Wheels

Verslag van de gereden scootmobieltocht op dinsdag 2 mei 2023.
Lengte van de tochten: 23.9 km en korte route 25.4 km.

De opkomst was niet al te groot, jammer, want het was redelijk weer
maar voor sommige toch te koud.

Ronnie was er niet, ziek, er was ook gen vervanger. Jammer volgende keer
zal hij zeker aanweazig zijn.

Vanaf het Dorpsplein startten wij op het Dorsplein om 11.00 uur.

Een hele verrassing want wij gingen lunchen in de Beurs in Oirschot.

Heel gezellig met een heerlijke lunch waar iedereen van genoot.

Nadat iedereen klaar was gingen wij op pad naar de “Heilige Eik” in Oirschot.

Deze tocht die elk jaar in mei wordt gehouden.

Waarom is Mariamaand in mei ?

De naam van deze maand komt uit het Griekse woord Maia, wat moeder
betekend.

In de middeleeuwen ontstond in Italié het idee dat mei een passende maand
was om feestelijke eer te geven aan Maria, de moeder van Jezus.

In de hele wereld is voor Katholieken zo de meimaand geworden. In de
“Heilige Eik” wordt Maria vereerd. Dagelijks lopen er mensen de kapel in om
Maria te vereren en een kaarsje op te steken .

Onze leden werden in de gelegenheid gesteld voor een gebed of een kaarsje.
Het was tijd om te gaan.

Sommige leden zijn vroegtijdig naar huis gegaan vanwege de kou.

De bomen en struiken staan met bladeren in volle glorie, ook de wallenkanten
staan prachtige bloemen. Een lust voor het oog, hebben jullie ook die schattige
konijntjes, lammetjes, veulentjes en ganzen gezien ? Je wordt er toch vrolijk
van !

Aangekomen bij de “Bonte Koe” werd er een nazit gehouden. Ik kon er niet bij
zijn, maar ik neem aan dat het gezellig was.

De groep viel uit elkaar omdat sommige leden dicht bij huis waren.
Graag wil namens iedereen de begeleiders bedanken dat iedereen heelhuids

thuis zijn gekomen. En niet te vergeten onze fotograaf.
De volgende rit is op: dinsdag 6 juni. Pas goed op jezelf en elkaar. Alida






